
1945

De bevrijding zorgde voor vreugde en feest. Op de foto een tekening om de Amerikanen te eren.

Mijn moeder vertel de vaak hoe ze van de Nederlandse driekleur kleding had genaaid.
Stoffen waren schaars, ook oude gordijnen werden tot nieuwe kleding vermaakt. 

 



Liefje en Wim trouwden. Ze trouwden tegelijk met Wims broer. Het was een bijzondere dag.

Of er een trouwring aan te pas 
kwam betwijfel ivan rijdom as 
geen srake, noch van een 
uitgebreid feest met veel 
familie.
Maar wel een mooi pak, een 
nieuwe jurk en een gelukkige 
lach op het gelaat.
Kunstenaars ….. een 
boterbriefje een wederzijdse 
belofte

tijd voor 

geen dictatuur in de musea

opbouw,  

en nieuw leven

1946, moederschap

Liefje raakt zwanger, ze 
verwacht haar eerste kind 
midden in de zomer net als Ada
de huishoudster van haar vader.
Het is een moeilijke tijd en ik 
krijg het idee dat Liefje en 
Wim bang waren dat Ada op 
het geld uit was en haar daarom
ten onrechte niet vertrouwde. 

Ze hadden misschien ook op meer financiële steun van Pieter gerekend, het was armoe na de 
oorlog. Ada is zelf ook zwanger. Pieter was geen man voor het vrijgezellenleven.
Maar in latere brieven gaat het over Ada en Nelis en Elly en ik denk dat mijn opa huishoudster Ada 
heeft geholpen maar niet de vader van het kind was en dat Nelis die later ook inwoonde de 
werkelijke vader geweest zal zijn. Hij zal zich als opa gedragen hebben.

Liefje hield als jong meisje enorm van touwtje springen, ze kon het heel goed en lang en hoog. 
Maar haar knieën waren er niet blij mee de aanleg van haar banden was niet zo stevig en ze kreeg 
twee zogenaamde voetbalknieën. Dat betekende dat springen en hardlopen niet kon omdat ze 
gewoon door haar benen zakte. In 1946 dachten ze er een oplossing voor gevonden te hebben. Ze 
was zwanger en een vallende moeder was riskant. Ze werd geopereerd.



Later bleek het allemaal niet veel geholpen te 
hebben, de knieën hebben mijn moeder altijd 
gehinderd. 

Ada schrijft op 2 januari 1946:
Veel geluk en voorspoed ook voor je man in 1946
Hoe gaat het met je, heb je veel pijn gehad, is de operatie gelukt?
Lily het spijt me dat de vriendschap van ons verbroken is, ik hoorde van je vader dat je niet 
meer bij hem komt door mij, dat vind ik heel erg. En vertel me dan eens waarom.
Boos worden is menselijk ,aar boos blijven is duivels en ik geloof dat het best tussen ons weer
goed kan worden als ik maar weet waarom het is. Schrijf je eens?
Ik hoop dat je spoedig genezen zult en kom dan een poosje naar hier.
Ik hoorde van oom Arie dat je in blijde verwachting bent. Je vind het zeker wel leuk hè? 
Hoever ben je nu al?
Nu verder het beste hoor heel veel groetjes. Ook voor je man.
Ada

Opa:
In ieder geval, ik weet dat je een 
sterke geest hebt en moed en dat je 
niet zult versagen al staan de kansen 
soms maar zo zo. Dit te weten doet 
mij vertrouwen dat je ook de kracht 
zult vinden je volledig herstel te 
bevorderen. Mijn medevoelen wordt 
hierdoor gesterkt en verlicht hoe 
somber mij ook zulk een gebeuren 
laat aanzien.



Lily, jij hebt, hoe jong je ook bent, tegenslag en teleurstellingen weten te verwerken. Het is 
jouw evenals mij lang geen zonneschijn altijd geweest en lang niet. En dat komt je nu te 
stade. Je hebt je vol, vertrouwen gegeven aan dokters die deze operatie willen doen slagen. 
Daartoe is moed nodig en tegenspoed maakt moedig.

Vol vertrouwen ben ik ook over de goede afloop en kan ik wat voor je doen, op je vader kun je
en kan je altijd rekenen al…….Is de schijn tegen me. De schijn en zo beoordeelde ik ook je 
man zijn brief.
Diezelfde brief heb ik beantwoord dezelfde dag van ontvangst maar…. Niet verstuurd. Ik 
stuurde hem niet op omdat ik naderhand dacht Ik mocht er eens spijt van krijgen. Hij 
ligt nóg. 
En naast mij ligt de zesbladige aanklacht van je man. Hij begon dat het hem speet 
dat hij niet thuis was toen ik bij jullie was. Dat kan ik mij voorstellen en het spijt mij 
ook dat hij toen niet van leer kon trekken tegen mij waar hij behoefte aan had. Dan 
zou de soep die nu deze brief veroorzaakte niet zó heet gegeten zijn als ze werd 
opgediend. Enfin die brief zal ik met je man stuk voor stuk behandelen.
Hier ligt eerst op z’n plaats jouw volledig herstel en wacht ik graag je verdere 
berichten af. 
Het gaat mij heel goed. Niets geen ziekte en goed werk. Bertje gaat het ook best, 
leert ook goed. Ada is ook als altijd best in orde. Nou, ik hoor dus gauw van jullie en 
sluit met mijn hartelijke groeten.

Je Pap

 



fruitmandje, 

Op 4 mei 1946  laat Pieter bij een fruitmandje met versterking voor aanstaande moeder, bezorgen. 
Het is duidelijk dat hij zo graag een einde wil hebben aan de vijandige verhouding met zijn 
schoonzoon. Vanwege financiële perikelen heeft hij zelfs celstraf achter de rug. 

 
4 mei Utrecht, 1946
Lily
Ik zal het op prijs stellen, zo je het mandje met inhoud 
aan een behoeftige dame, jonge aanstaan de moeder 
wilt geven met het verzoek het mandje ongefrankeerd 
aan mij terug te zenden, daar ik dit in bruikleen heb.
Ik doe maar net of ik een koe zonder kop ben of ook 
wel niet snugger ben. Jullie zult onder elkaar wel 
gezegd hebben’ moet je nog peultjes?’ daarbij de 
vinger op het voorhoofd zettende en gedacht hebben 
Heere wat een raar mens.

En zo kan ik het me levendig voorstellen dat je 
zeer verwonderd was over sinjeur vader. Ja meid, onze lieve heer heeft nu eenmaal rare 
kostgangers en daar ben ik een bijzonder uitzonderlijke beste onder! Ik heb nou drie brieven 
van jullie in familieverband wel nooit eerder zo gezien en ontvangen)
De eerste gaat over mijn tekortkomingen, de tweede gaat over een partij bonen en de laatste 
is het slotaccent, de finale.
’t Scherm valt. En dan volgt de kritiek. De recensie kon mooier, echt dilletantenwerk, maar ja
beginnelingen maken veel fouten. Jullie zijn wel Amsterdammers maar jullie valt me toch niet
in de smaak. Jullie zijn niet breeddenkend; theatraal. Jullie gedoe is wel heel erg kleinzielig. 
Ik geef toe dat niemand zonder fouten is, maar ik geef niet toe dat je beiden zo laatdunkend 
over mij denken.
Ik heb hier bijvoorbeeld Wim zijn brief voor mij liggen, die ik - o zorgeloze vader Gods water 
over Gods akker latende lopen met een extra trek aan zijn pijp en blijmoedige ogen met 
gezellige aandacht doorlees. Ze getuigt van goede woordkeus. Als ik ( ik lach luidop) 
allemaal echter waar was dan zou er niet veel luisterrijks aan mij zijn en het zou een zonde 
mogen heten, ik jou geschapen heb.
’n Laag bij de gronde onwellevende zonder zorgen levende mandie zichzelf meent dat hij 
zoveel goed doet.
Ik wil geloven dat jij me vies aankijkt Lily en van me kunt spugen ( Ik kon echter van jou ook 
spugen, toen ik de laatste keer bij je was) en hoe ik er toe ben gekomen om om toch die gulle 
gave te sturen is wel min of meer voortgekomen uit de wetenschap dat het wel zo allemachtig 
best is voor een aanstaande moeder vruchten te eten. Ik herinner me nu plotseling zo iets van 
doekie voor t zeer. 
Dat ik t nu wou goedmaken door bonen en wat zeg ik  wijn en al die lekkere dingen mee te 
sturen
Laat me niet lachen. Laat me niet lachen….
Ik, ik ben dus in jullie ogen dat van vos en op de kippen passen Hou me vast ik barst van het 
lachen.

**********************

In de gevangenis opgesloten besliste ik dat Keij over de financiën zou gaan maar daar Ada 
een groot bedrag wat ik bij mij had gestoken, om diefstal te voorkomen, in mijn cel stiekem 
was overgegeven, bracht zij het geld onmiddellijk naar haar vader. Dat was goed gezien van 
haar, want toen ik los kwam, bracht haar vader dat prompt weer bij mij. Ze had bij mij de 
touwtjes in handen, ze weet van haarzelf dat ze aanspraak maakt op de leiding hier Omdat ze 



alle zorg voor t gezin voor de gang van zaken hier te huize. Ze betrachtte de zuinigheid van 
de huishouding, de zorg om ons beider welzijn en die van Bert. En omdat ze in plaats van 
1000 te stelen van me ze liever doodarm zou blijven heeft zon karakter een gevoel van 
eigenwaarde, een trots en persoonlijkheid. Daar heb ik terdege rekening mee te houden dat 
zij je onkundig liet van dit gebeuren was alleen omdat noch Keij noch Ada je adres niet 
wisten, want je was verhuisd. Geen uitvlucht. Weg met dat vuile goed. Je nam toen mijn fiets
mee en als je zo-even kwam dan zou je dat witte stoeltje en nog andere dingen meenemen; 
de botervloot en schilderij nam je mee en de hangmat belemmerde Ada. Ada vond het niet 
behoorlijk dat zijn kind zonder dat de vader t wist, dat meenam en besprak t met Keij die 
adviseerde je er niet mee in te laten. Keij is al precies als Ada, karaktervolle persoonlijkheid 
Ze zijn alle twee zeer gezien in de straat en bij de klanten. Ik ben trots op die twee. Ik ben blij 
dat ik  twee zulke eerlijke arme donders die voor niemand opzij behoeven te gaan Met 
beiden kan ik goed overweg en zij met mij.

Keij draagt eerlijk en trouw de wekelijkse ontvangst aan mij af en het vertrouwen wederzijds 
is van de eerste rang..
Ik meen ook, de plank niet mis te slaan, dat als ze iets in mij hadden ondervonden, ik niet de 
juiste man op de juiste plaats zou zijn, ze niet langer dan een jaar bij mij zouden zijn 
gebleven.
Maar waarom was het nodig dat jij verschillende dingen meenamen ze niet aan mij terug 
bezorgde?
Was dat niet heel erg fout van je,jij als mijn dochter zijnde. Waarom?
Je moest een hekel aan jezelf hebben en niet aan Ada  die het erg jammer vindt dat dit 
voorviel.
Ze wilde je niet opzij duwen, want ik weet dat ze je achtte. En zij verdient die blaam niet dat 
ze door jou wordt beticht voor jou wegwerken als zij er is. Het is een addertje; ‘ t is door en 
door fout van je. Ada , ik herhaal het, vond het pijnlijk waar jij mijn enige dochter bent de 
deur voor jou te moeten sluiten.
Laat me eens voorstellen, laten we aannemen ik kwam vannacht te sterven, zou jij dan zo 
karaktervol zijn te geloven wat ik haar mondeling had beloofd van mij te zullen krijgen? En zij
dat jou zei?
Ik meen te mogen betwijfelen maar laat ik je dan zeggen dat Ada hoger is in mijn achting zou
staan dan mijn eigen dochter.
Je Pap

11 juni, Maarten en Elly

Heel verdrietig is er maar sporadisch ook het contact was tussen vader en dochter. Gescheiden 
ouders die alleen blijven hebben het niet makkelijk maar als ze weer nieuwe partners krijgen gaat er
ook vaak veel mis …. het is van alle tijden.
Ik voel de pijn van mijn moeder….haar trots. Ze had vast al zo veel alleen moeten doen, ze zal 
zowel haar vader als haar moeder gemist hebben. Wander Iwe Maarten, ofwel Maarten. Afgekort 
W.I.M. zodat hij niet maar toch ook wel de voornaam van zijn vader droeg Ze was stapelgek op 
haar zoontje en zij niet alleen. Geen wonder want hij zag eruit als een engeltje met zijn gulle lach en
zijn blonde krulletjes.
Ik heb foto’s gevonden van Maarten in de kinderstoel tegenover mijn oma. Foto’s van zijn andere 
opa en oma heb ik niet gezien maar zijn er ongetwijfeld ook geweest.

 Het is duidelijk dat iedereen denkt dat  ze bij Pieter Waterdrinker geld kunnen halen. Maar Pieter is
een hardwerkende zakenman en geen rijkaard. Hij heeft vroeger alimentatie voor zijn dochter 
betaald en Koba vroeg regelmatig om meer. Nu betaalt hij voor Bert. Maar zijn tweede ex-vrouw 



kan ook slecht rondkomen en eist meer, dreigt met advocaten en laat ook Bert boze brieven 
schrijven. Hij komt zijn verplichtingen na maar stuurt verder alleen extra zaken als hij zeker weet 
dat die alleen de jongen ten goede komen.  Bert komt wel met enige regelmaat bij zijn vader over de
vloer.

Papier was schaars, houtvrij papier nog schaars. Pakpapier en een randje van een krantje, alles was 
goed voor een krabbel.

En Maartentje was een prachtig onderwerp voor de tekenende moeder.
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