
Het is mei. Alle nestkastjes in onze tuin zijn bezet, de hoge piepende kuikentjes 
houden soms even verschrikt stil als je in de buurt scharrelt maar weldra twitteren 
ze weer verder.
De kweepeer bloeit mooier dan ooit. De honderdduizend tomatenplantjes zijn 
opgekomen, opgepot en omgepot en zelfs al gediefd. Sommige plantjes hebben al 
knoppen.
De aardappels zijn reeds ontsproten in de de heuvelrijtjes. De erwten en tuinbonen 
maakten een tussensprint na de warmere dagen en nu een beetje vocht.We hebben 
al veel verschillende soorten afrikaantjes (een paar weken terug gezaaid) langs de 
rijen uitgezaaid. Ook bij de perceeltjes met ui en knoflook en bij de worteltjes en 
wortelpeterselie. Die wortelgewassen zijn traag met opkomen. 
De enorme maggieplant (lavas) staat al weer stoer en majestueus boven de grond.
niet al te ver steekt ook een zaailing de kop op. 
liefhebbers?
de peterselie heeft ons de hele winter voorzien van heerlijke porties en groeit weer 
weelderig.

De clematis begint te bloeien. de slanke sleutelbloem staat al meer dan een maand 
vrolijk geel te pronken. De slaapmutsjes komen slaperig boven de grond nu de 
laatste tulpen bloeien en de narcissen op hun eind lopen. 
de pinksterbloemen staan hier en daar tussen het hoge niet gemaaide gras.
We doen ontdekkingen in de tuin:
een wegdistel??? wist jij dat die zo heette? en die andere....ook geen kardoen maar 
ook een wegdistel??? apart! Toch maar even aankijken.
de muurbloemen tonen zich in verschillende kleuren en de judaspenning die zich 
vorig jaar vanuit het bos heeft uitgezaaid staat hier en daar al in bloei.



Waar is de rabarber gebleven? 
de stekjes van het vorig jaar..... ja!!! gevonden. Hopelijk gaan ze nu ook groeien.de 
karmozijnbes moet echt in toom gehouden worden nu het nog kan. 
onder de verschillende bessenstruiken widen we wat gras e achteraan halen we het 
zevenblad weg.
In het bos bij de kippen zie ik dat de brandnetels de wiedakties van vorige jaren 
nauwelijks te boven zijn gekomen. Hun plaats wordt ingenomen door verschillende 
soorten dove netels. De bijen en hommels zoemen om ons heen. Aan het randje van 
het bos staan enorme struiken stinkemde gouwe te bloeien naast look zonder look. 
Onkruid....maar prachtig! Waar het wat erg overdadig wordt, trekken we er wat uit. 
Klaprozen bereiden een feestje voor samen met de korenbloemen en hier en daar 
heb ik wat cosmea geplant waar we de hele zomer plezier van zullen hebben. 
Op schaduwplekken onder de eikebomen en dicht bij huis staan allerlei 
helleborusplanten in bloei, Valeriaan heeft haar blad weer ontvouwen en de sierlijke 
akeleien bekennen kleur. De ijsheiligen moeten verder thuis blijven want ik heb de 
oostindische kers her en der uitgeplant. Dit jaar ga ik er meer van eten.... het is echt
lekker en alles van die plant is eetbaar en mooi als garnering.
Ik moet oppassen met kale plekken want het kan zomaar gebeuren dat die plek niet 
kaal is maar ondergronds bezet is door iets dat nog worstelt om weer boven te 
komen.
De margrieten hebben zich fors uitgebreid, we zullen er van kunnen plukken 
binnenkort. De vlasplanten hebben de winterkou goed doorstaan en we zien al uit 
naar de dagelijkse bloempjes aan de sierlijke stengels. De wolfsmelk staat uitbundig 
in bloei. Sommige soorten zijn inheems heb ik gezien in het Savelsbos. We zijn er 
trots op dat we nu ook de bosanemoontjes en zelfs de gele bosanemoon en de wilde 
narcissen in ons bosperceel ontdekt hebben. Het bestrijden (uitrukken) van de 
overdadige klimop heeft daaraan zeker bijgedragen!
De goudsbloemen zijn nog klein, IJzerhard staat al in blad maar nog zonder bloem, 
longkruid en smeerwortel zijn al op gang....bijen smullen ervan. In het bos hing 
wekenlang een knoflookgeur maar nu de daslook weelderig bloeit, hoger dan vorig 
jaar lijkt het ruik ik het niet meer. Misschien komt het omdat de wilde witte seringen 
in bloei staan en heerlijk ruiken. 



Tot onze vreugde zien we dat de kleine stukjes kardinaalsmuts deze lente goed zijn 
aangeslagen....dat wordt een feestelijk gezicht aan het einde van de zomer. 
Vijgen, kersen, appels ....gaat allemaal goed, zelfs het perzikenboompje heeft 
gebloeid, Alleen de Oleander die we buiten hadden gelaten wil niet meer.... is 
overleden. dat is fijn dat geeft weer een plekje voor iets anders. Oleanders in de kas 
overwinterd, staan wel weer buiten. Maar het streven is om vooral winterharde 
planten in de tuin te zetten. keuze genoeg. 
We hebbn zaad van Agapantus een jaar vertroeteld en hebben nu een bak vol kleine 
plantjes opgepot en deels uitgepoot....spannend. 
Toothachplant....ooit van gehoord? Groeit goed wordt een spannende ervaring.
In de moestuin hebben we al spinazie geoogst en raapstelen. Heerlijk! De aardbeien 
staan in bloei en dragen hier en daar al vruchtjes. 



Je snapt het.... nooit tijd om te vervelen! Er staat nog veel meer. Tuinieren vind ik 
persoonlijk leuker dan een sportschool.














